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Introductie	
Ik zal de openingspagina gebruiken van het uitstekende boek van Kevin J. 
Mullin, 'Did God kill Jesus' (Doodde God Jezus), om de christelijke visie op de 
dood van Christus te definiëren en waarom dat nodig was. 

Hier is hoe John Piper, oprichter van de desiringgod.org de dood van Jezus 

uitlegt: 

“Eén van mijn vrienden, die vroeger predikant was in Illinois, 
preekte enkele jaren geleden tijdens de week van Goede Vrijdag 
voor een groep gevangenen in een staatsgevangenis. Op een 
gegeven moment in zijn preek pauzeerde hij even en vroeg zijn 
toehoorders of ze wisten wie Jezus had omgebracht. Sommigen 
zeiden de soldaten, anderen zeiden de Joden, weer anderen 
zeiden Pilatus. Na een korte stilte antwoordde mijn vriend 
eenvoudigweg: 'Zijn Vader heeft hem omgebracht.' … Net zoals 
Abraham het mes over de borst van zijn zoon Izaäk hief, maar 
vervolgens zijn zoon spaarde omdat er een ram in het 
struikgewas vast zat, zo hief God de Vader zijn mes over de 
borst van Zijn eigen Zoon Jezus, maar spaarde hem niet, omdat 
Hij de beloofde ram was; Hij was het plaatsvervangende offer.” 
(John Piper, Who Killed Jesus? Desiringgod.org) 

 

De leerstelling dat God Zijn Zoon heeft gedood in plaats van ons te doden, 
wordt 'strafvervangende verzoening' genoemd. Hier is hoe Wikipedia het 
definiëert: 

“De strafvervangende verzoeningstheorie leert dat Jezus de straf 
voor de zonden van de mensheid onderging. Strafvervanging 
vloeit voort uit het idee dat goddelijke vergeving de goddelijke 
gerechtigheid moet bevredigen, dat wil zeggen dat God niet 
eenvoudigweg de zonde wil of kan vergeven zonder er eerst 
voldoening voor te eisen.” 

 



 

5 

Hier is nog een andere definitie van een andere christelijke website 
gotquestions.org: 

“In de eenvoudigste bewoordingen houdt de bijbelse leer  
strafvervangende verzoening in, dat het offer van Jezus aan het 
kruis de plaats inneemt van de straf die wij voor onze zonden 
zouden moeten ondergaan. Als gevolg hiervan wordt aan Gods 
gerechtigheid voldaan en kunnen degenen die Christus 
aanvaarden vergeving ontvangen en met God verzoend 
worden. Het woord gerechtelijke straf betekent 'gerelateerd aan 
de bestraffing voor begane overtredingen', en substitutie 
(vervangende) betekent 'de handeling waarbij een persoon de 
plaats van een ander inneemt.' Strafrechtelijke vervanging is 
dus de handeling waarbij iemand de straf op zich neemt voor 
de overtredingen van iemand anders … Strafrechtelijke 
vervanging [of strafvervangende verzoening] is duidelijk door de 
Bijbel geleerd.” 

Deze ideeën betreffende de dood van Christus, gerechtigheid en de 
verzoening zijn bedacht, gekoesterd en ontwikkeld door de Rooms Katholieke 
macht, maar werden onder de protestantse theologie naar voren gebracht in 
de vorm van strafvervangende verzoening/strafrechtelijke vervanging.  

De christelijke leer van gerechtigheid door het geloof is gebouwd op de 
veronderstelling dat Gods gerechtigheid tevreden gesteld moest worden met 
de dood. Er moest bloed vloeien uit een onschuldige plaatsvervanger die 
gelijk was aan God. Van degenen die geloof in deze vervanging uiten, wordt 
gezegd dat ze rechtvaardig zijn door geloof.  

Ik heb hier drie artikelen verzameld van E.J. Waggoner uit de jaren 1893 en 
1894. In deze artikelen vindt u enkele van de zuiverste principes van 
gerechtigheid door geloof. Maar het hoofdthema dat daarin naar voren 
komt, staat diametraal tegenover de christelijke leer van gerechtigheid die 
bevredigd moest worden. Hier is één van de vele voorbeelden: 
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we hebben de kwestie van verzoening gelaten waar de Heilige 
Schrift het heeft gesteld; en hoewel zij veel te zeggen hebben 
over de noodzaak voor de mens om met God verzoend te 
worden, zinspelen ze nooit op zoiets als de noodzaak voor God 
om met de mens verzoend te worden. Door te benadrukken dat 
zoiets noodzakelijk is, breng je een ernstige beschuldiging in 
tegen Gods karakter. Het idee is in de christelijke kerk 
terechtgekomen via het pausdom, dat het op haar beurt 
meebracht uit het heidendom, waarin het enige denkbeeld over 
God was, dat dat een Wezen was wiens toorn moest worden 
bevredigd door een offer. E.J. Waggoner, Present Truth UK, Sept 
21, 1893. 

Waggoner betwist openlijk de algemene christelijke leerstelling van de dood 
van Christus die Gods gerechtigheid bevredigt, en presenteert dit idee als 
afkomstig van het heidendom en doorgegeven over de Roomse Kerk. 

De Bijbel spreekt over het bloed van Jezus Christus dat ons reinigt van zonde. 
1 Johannes 1:7. Het christendom leert dat het bloed van Christus ons met 
God verzoent doordat Gods gerechtigheid wordt bevredigd, maar Waggoner 
presenteert een heel andere visie: 

Maar hoe kan het dat het vergieten van bloed, zelfs het bloed 
van Christus, zonden kan wegnemen? Simpelweg omdat het 
bloed het leven is. “Want het leven van het vlees zit in het bloed; 
en ik heb het u op het altaar gegeven om verzoening voor uw 
ziel te doen, want het is het bloed dat verzoening doet voor de 
ziel.” Leviticus 17:11. Dus als we lezen dat er afgezien van het 
vergieten van bloed geen vergeving is, weten we dat dit 
betekent dat er geen zonden kunnen worden weggenomen 
behalve door het leven van Christus. In Hem is geen zonde; 
daarom, wanneer Hij Zijn leven aan een ziel schenkt, wordt die 
ziel onmiddellijk van zonde gereinigd. E.J. Waggoner, Present 
Truth UK, Sept 21, 1893. 
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Velen zijn geschokt als we aan mensen voorleggen dat God het kruis niet 
nodig had, maar dat de mens dit nodig had, maar Waggoner was de eerste 
die dit tot uitdrukking bracht: 

Het idee van een verzoening of offer is natuurlijk dat er toorn 
moet worden bevredigd. Maar let vooral op dat wij het zijn die 
het offer nodig hebben, en niet God. E.J. Waggoner, The Justice 
of Mercy, Present Truth UK Aug 30, 1894. 

Het is volkomen onmogelijk om te beweren dat de boodschap van 1888 een 
herbevestiging is van de protestantse leer van gerechtigheid door geloof, 
omdat dat geloofssysteem is gebouwd op een verzoeningstheologie die is 
afgeleid van de principes van het heidendom, zoals geprofeteerd door Daniël 
in Daniël hoofdstuk 8.  

Deze drie artikelen moeten zorgvuldig worden bestudeerd en in het juiste 
licht begrepen worden. Terwijl sommige adventistische leiders beweren dat 
Waggoner al in 1982 van de waarheid afweek, schreef Ellen White: 

De Heere zond in zijn grote barmhartigheid via de ouderlingen 
Waggoner en Jones een uiterst waardevolle boodschap naar zijn 
volk. Deze Boodschap moest de verheven Verlosser, het offer 
voor de zonden van de hele wereld, prominenter voor de wereld 
brengen. Het presenteerde rechtvaardiging door het geloof in 
onze Borg; het nodigde de mensen uit om de gerechtigheid van 
Christus te ontvangen, die tot uiting komt in de gehoorzaamheid 
aan alle geboden van God. TM 91. 

Zij schreef dat in 1895 . De artikelen die wij hier presenteren dateren uit 1893 
en 1894, voordat Ellen White haar goedkeuring toekende aan hun boodschap 
wat rechtvaardiging door het geloof is. 

Er worden hier zoveel principes uitgedrukt die mij grote vreugde schenken. 
Het feit dat deze dingen voor de gemeente der overigen verborgen zijn 
gebleven, is een positief bewijs van haar Laodicea conditie. Ik betrek mijzelf 
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bij deze diagnose, omdat ik tot nu toe de werkelijke waarde van deze 
artikelen of hun ware betekenis niet heb onderkend. 

Het hele patroon dat ons nu als volk wordt gegeven, gebaseerd op 
Identiteisoorlog, het Goddelijke patroon, het kanaal van zegen, het huidige 
kruis en het karakter van God vinden allemaal hun basis in de boodschap van 
1888. De volgende hier verzamelde artikelen getuigen van deze waarheid. 

Het is mijn wens dat u regel voor regel door weet te nemen en bidt dat het 
licht opgaat in uw verstand en alle punten met elkaar verbindt. Zij zullen de 
perfecte basis vormen voor de boodschap die nu door de Vader van de 
liefdes gemeenschap (Father of Love movement) wordt gepresenteerd. 

Adrian Ebens 
11 september 2023 
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Waarom	 moest	 Christus	 sterven	 –	 uit	 Present	 Truth	
UK,	21	september	1893	

Het feit dat deze vraag in alle ernst door een actieve christen is gesteld, is 
voldoende reden om erover na te denken, afgezien van het feit dat het de 
kern van het christendom raakt. Het laat zien dat de fundamentele principes 
van het evangelie niet zo algemeen worden begrepen als mensen zich vaak 
voorstellen. Dit komt niet omdat ze zo duister en complex zijn dat ze het 
gewone begrip te boven gaan, maar omdat ze zo dik gehuld zijn in de mist 
van theologische termen. Deze termen zijn de menselijke intentie en hebben 
niets met de Heilige Schrift te maken. Als we tevreden zijn met de 
eenvoudige uitspraken van de Bijbel, zullen we zien hoe snel het licht ervan 
de mist van de theologische speculatie verdrijft. 

“Want ook Christus heeft eenmaal voor de zonden geleden, Hij, Die 
rechtvaardig was, voor onrechtvaardigen, opdat Hij ons tot God zou brengen. 
Hij is wel ter dood gebracht in het vlees, maar levend gemaakt door de 
Geest,” 1 Petrus 3:18. Dat is een adequaat antwoord, maar we zullen verder 
lezen: “Dit is een betrouwbaar woord en alle aanneming waard dat Christus 
Jezus in de wereld gekomen is om zondaars zalig te maken … .” 1 Timotheüs 
1:15. “En u weet dat Hij geopenbaard is om onze zonden weg te nemen; en 
zonde is er in Hem niet.” 1 Johannes 3:5. “... en het bloed van Jezus Christus, 
Zijn Zoon, reinigt ons van alle zonden.” 1 Johannes 1:7. 

Verder lezen we: “Want toen wij nog krachteloos waren, is Christus op de 
bestemde tijd voor goddelozen gestorven. Want bij hoge uitzondering zal 
iemand voor een rechtvaardige sterven; hoogstens immers heeft iemand de 
moed om voor de goede mens te sterven. God echter bevestigt Zijn liefde 
voor ons daarin dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars 
waren. Veel meer dan zullen wij, nu wij gerechtvaardigd zijn door Zijn bloed, 
door Hem behouden worden van de toorn. Want als wij, toen wij vijanden 
waren, met God verzoend zijn door de dood van Zijn Zoon, hoeveel te meer 
zullen wij, nu wij verzoend zijn, behouden worden door Zijn leven.” 
Romeinen 5:6-10.  
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Nogmaals: “En Hij heeft u, die voorheen vervreemd was en vijandig gezind, 
zoals bleek uit uw slechte daden, nu ook verzoend, in het lichaam van Zijn 
vlees, door de dood, om u heilig en smetteloos en onberispelijk voor Zich te 
plaatsen,” Kolossenzen 1:21-22. “Daarom, als iemand in Christus is, is hij een 
nieuwe schepping: het oude is voorbijgegaan, zie, alles is nieuw geworden. 
En dit alles is uit God, Die ons met zichzelf verzoend heeft door Jezus 
Christus, en ons de bediening van de verzoening gegeven heeft. God was het 
namelijk Die in Christus de wereld met Zichzelf verzoende, en aan hen hun 
overtredingen niet toerekende; en Hij heeft het woord van de verzoening in 
ons gelegd.” 2 Korinthe 5:17-19. 

Allen mensen hebben gezondigd. Romeinen 3:23, 12. Zonde is vijandschap 
tegen God: “Immers, het denken van het vlees is vijandschap tegen God. Het 
onderwerpt zich namelijk niet aan de wet van God, want het kan dat ook 
niet.” Romeinen 8:7. In één tekst hierboven gecyteerd lezen we dat mensen 
verzoening nodig hebben, omdat ze in hun geest vijanden zijn door slechte 
werken. Omdat alle menen hebben gezondigd, volgt hieruit dat alle mensen 
van nature vijanden van God zijn; en dat is ook wat we lezen in Romeinen 
5:10, hierboven geciteerd.  

Maar zonde is de dood: “Het denken van het vlees is de dood.” Romeinen 
8:6. Door één mens de zonde in de wereld is gekomen, en door de zonde de 
dood.” Romeinen 5:12. De dood kwam binnen door de zonde, omdat zij de 
dood in zich draagt. “De prikkel nu van de dood is de zonde.” 1 Korinthe 
15:56. “Wanneer de zonde volgroeid is, baart zij de dood.” Jakobus 1:15. 

Zonde is de dood, met de reden dat het vijandschap tegen God is. God is “de 
levende God,” met Hem is “de bron van het leven.” Psalm 36:10. Christus 
wordt de “Auteur van het leven” genoemd. Handelingen 3:15 in de klantlijn 
uitleg van King James Version de alternatieve vertaling voor 'Levensvorst'. 
Leven is het belangrijkste karakteristiek van God. “Hij Zelf geeft aan allen het 
leven, de adem en alle dingen.” Handelingen 17:25. “In Hem leven wij, 
bewegen wij en bestaan wij; … want wij zijn ook van Hem afkomstig.” 
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Handelingen 17:28. Het leven van God is de bron van ieder geschapen ding; 
en los van Hem kan er geen leven zijn. 

Zowel gerechtigheid als leven, zijn de belangrijkste karakteristieken van God. 
“In Hem is geen onrecht.” Psalm 92:16. “Gods weg is volmaakt.” Psalm 18:31. 
Omdat het leven van God de bron is van al het leven, en alles van Hem 
afhankelijk is, volgt hieruit dat Zijn gerechtigheid de maatstaf voor 
gerechtigheid is van alle intelligente wezens; want Gods leven is niets anders 
dan gerechtigheid. Daarom zijn leven en gerechtigheid onafscheidelijk. “Het 
denken van de Geest is leven.” Romeinen 8:6. 

Omdat Gods leven de maatstaf voor gerechtigheid is, is het duidelijk dat 
alles wat anders is dan het leven van God onrechtvaardigheid is; en “alle 
onrechtvaardigheid is zonde.” Maar als het leven van enig wezen anders is 
dan het leven van God, moet dat komen doordat Zijn leven niet wordt 
toegestaan een vrije loop door dat wezen te hebben. Maar waar Gods leven 
niet is, daar is de dood. Wie niet in harmonie is met God, waar vijandschap 
tegen Hem heerst, heeft de dood in zich, en de dood zal zijn onvermijdelijk 
deel zijn. Het is dus niet door een willekeurig besluit dat het loon van de 
zonde de dood is, dat vloeit namelijk voort uit de aard der dingen. Zonde is 
een tegenwerking tegen God; een rebellerende oppositie tegen Hem, en is 
volkomen vreemd aan Zijn wezen. Het is een loskoppeling van God, en 
scheiding van God betekent de dood, omdat er geen leven buiten Hem is. 
Allen die Hem haten, hebben de dood lief.  

Laten we nu de situatie van de relatie tussen de natuurlijke mens en God 
samenvatten: (1) Iedereen heeft gezondigd. (2) Zonde is vijandschap tegen 
God; het is rebellie. (3) Zonde is vervreemding van God; mensen zijn 
vervreemd en vijanden in hun geest door slechte werken. Kolossenzen 1:21. 
(4) Zondaars zijn “vervreemd van het leven dat uit God is.” Efeze 4:18. God is 
echter in Christus de enige bron van leven voor het universum, en daarom 
zijn allen die aldus vervreemd zijn van Zijn rechtvaardig leven, door de aard 
van de dingen tot de dood gedoemd. “Wie de Zoon heeft, heeft het leven; 
wie de Zoon van God niet heeft, heeft het leven niet.” 1 Johannes 5:12. 
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Verzoening;	vrede	sluiten	

Uit alles wat is voorafgegaan is het zeer duidelijk dat het enige doel dat 
Christus kon hebben door naar de aarde te komen en voor de mensen te 
sterven, de verzoening van de mens met God was, zodat hij leven zou kunnen 
hebben. “Ik ben gekomen, opdat zij leven hebben.” Johannes 10:10. “God 
was het namelijk Die in Christus de wereld met Zichzelf verzoende.” 2 
Korinthe 5:19. “En Hij heeft u, die voorheen vervreemd was en vijandig 
gezind, zoals bleek uit uw slechte daden, nu ook verzoend, in het lichaam van 
Zijn vlees, door de dood, om u heilig en smetteloos en onberispelijk voor Zich 
te plaatsen.” Kolossenzen 1:21-22. Christus leed voor de zonden, de 
Rechtvaardige “voor de onrechtvaardigen, opdat Hij ons tot God zou 
brengen.” 1 Petrus 3:18. “Als wij, toen wij vijanden waren, met God verzoend 
zijn door de dood van Zijn Zoon, hoeveel te meer zullen wij, nu wij verzoend 
zijn, behouden worden door Zijn leven.” Romeinen 5:10. 

“Maar,” zullen sommigen zeggen, “u maakt dat de verzoening geheel van 
de kant van de mensen tot stand is gebracht; mij is altijd geleerd dat de 
dood van Christus God met de mens heeft verzoend; dat Christus stierf om 
Gods gerechtigheid te bevredigen en Hem gunstig te stemmen.” Welnu, wij 
hebben de kwestie van de vezoening gelaten waar de Heilige Schrift het 
heeft gesteld; en hoewel zij veel te zeggen hebben over de noodzaak voor 
de mens om met God verzoend te worden, zinspelen ze nooit op zoiets als 
de noodzaak voor God om met de mens verzoend te worden. Door te 
benadrukken dat zoiets noodzakelijk is, breng je een ernstige beschuldiging 
in tegen Gods karakter. Dit idee is in de christelijke kerk gekomen over het 
pausdom, die het op haar beurt meebracht uit het heidendom, waarin het 
enige denkbeeld over God was, dat dat een Wezen was waarvan Diens 
toorn alleen gestild kon worden door een offer. 

Laten we bij dit punt even stilstaan en laten we erover nadenken wat 
verzoening nu eigenlijk betekent. In het bestaan van vijandschap ligt de 
noodzaak om verzoening te bewerkstelligen; wanneer er geen vijandschap 
is, is er ook geen noodzaak voor verzoening. De mens is van nature 
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vervreemd van God; hij is een rebel, vol vijandschap. Daarom moet de 
mens verzoend worden, zodat zijn vijandschap weggenomen wordt. Als 
wezen kent God echter geen vijandschap, want “God is liefde.” Voor Hem is 
er dan ook geen noodzaak voor verzoening; zoiets kan niet, want waar geen 
vijandschap is geweest is er ook niets om te verzoenen.  

Laten we het nog een keer herhalen: “Want zo lief heeft God de wereld 
gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in 
Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.” Johannes 3:16. Zij 
die zeggen dat de dood van Christus God met de mens heeft verzoend, zijn 
zeker deze gezegende tekst vergeten. Zij scheiden de Vader van de Zoon, 
waardoor de eerstgenoemde de menselijke vijand werd en de 
laatstgenoemde tot vriend van de mens zou worden. Gods hart echter 
vloeide zo over van de liefde voor de gevallen mens, dat Hij zelfs “Zijn eigen 
Zoon niet spaarde, maar Hem voor ons allen overleverde;” en door dat te 
doen gaf Hij Zichzelf, want “God was het Die in Christus de wereld met 
Zichzelf verzoende.” De apostel Paulus spreekt over “de gemeente van God, 
die Hij heeft gekocht met Zijn eigen bloed.” Handelingen 20:28. Dit maakt 
effectief een einde aan het idee dat er sprake was van enige vijandschap 
jegens de mens van Gods kant, zodat Hij verzoend moest worden. De dood 
van Christus was de uitdrukking van Gods wonderbare liefde voor zondaars.  

Denk verder na over wat verzoening betekent. Het betekent een verandering 
van de kant van degene die verzoend gaat worden. Als iemand vijandschap 
in zijn hart heeft jegens een ander, moet er een radicale verandering in hem 
plaatsvinden voordat hij verzoend wordt. Dit is het geval bij de mens. “Als 
iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping: het oude is 
voorbijgegaan, zie, alles is nieuw geworden. En dit alles is uit God, Die ons 
met Zichzelf verzoend heeft door Jezus Christus.” 2 Korinthe 5:17-18. 
Wanneer wij echter spreken over de noodzaak dat God Zich met de mens 
moet verzoenen, zeggen we ook dat God gedeeltelijk ongelijk had en dat er 
ook in Hem een verandering moest plaatsvinden, zoals bij de mens. Als 
mensen niet uit onschuld en onwetendheid zouden spreken over de 
verzoening van God met de mensen, zou dat godslastering zijn. Dat is één 
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van de “grote woorden en godslasteringen” die het pausdom tegen God 
heeft gesproken. Laten we het niet herhalen. 

God is die Hij is. Hij kon niet anders zijn dan Hij is, en God zijn. Hij is een 
absolute en onveranderlijke perfectie. Hij kan daarom niet veranderen. Hoor 
wat Hij zegt: “Ik, de Heere, ben niet veranderd, ú, kinderen van Jakob, bent 
daarom niet omgekomen.” Maleachi 3:6. In plaats van te moeten 
veranderen en verzoend te moeten worden met de zondige mens, zodat zij 
gered kunnen worden, is de enige hoop op hun verlossing het feit dat Hij 
nooit verandert, maar eeuwige liefde is. Hij is de bron van het leven en de 
standaard voor het leven. Als er wezens zijn die niet op Hem lijken, ligt het 
verschil aan hun kant, en niet aan de Zijne. Hij is de vaste norm waaraan 
iedereen zich moet conformeren als hij wil leven. God kan niet veranderen 
om tegemoet te komen aan de verlangens van zondige mensen, maar 
eenvoudigweg omdat een dergelijke verandering Zijn waardigheid zou 
verlagen en Zijn regering onstabiel zou maken. Omdat Hij niet anders kan 
zijn dan Hij is, zal “wie tot God komt, moeten geloven dat Hij is.” Hebreeën 
11:6. 

Gewoon een gedachte over het idee dat de dood van Christus noodzakelijk 
was om de verontwaardigde gerechtigheid tevreden te stellen. De dood van 
Christus was noodzakelijk om de liefde van God te bevredigen. “God echter 
bevestigt Zijn liefde voor ons daarin dat Christus voor ons gestorven is toen 
wij nog zondaars waren.” Romeinen 5:8. “zo lief heeft God de wereld 
gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft.” Johannes 3:16. Er zou 
gerechtigheid zijn geweest door de standrechtelijke dood van het zondige 
ras, maar Gods liefde zou dat niet hebben kunnen verdragen. Wij worden 
dus om niet gerechtvaardigd door Zijn genade, door de verlossing die in 
Christus Jezus is. Door geloof in Zijn bloed wordt Gods gerechtigheid, wat Zijn 
leven is, aan ons verkondigd, en is Hij dus rechtvaardig, en tegelijkertijd de 
Rechtvaardiger van hem die in Jezus gelooft. Romeinen 3:21-26. De reden 
waarom het noodzakelijk was dat Christus zou sterven, zodat mensen gered 
konden worden, zal in de volgende editie van dit artikel worden besproken. 
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Waarom hebben wij zo lang stilgestaan bij het feit dat de mens verzoend 
moet worden met God, en niet God met de mens? Want alleen daarin ligt 
de hoop van de mens. Als God ooit enige vijandschap in Zijn hart tegen een 
mens had, zou er altijd de martelende gedachte opkomen: “Misschien is Hij 
nog niet voldoende gerustgesteld om Mij te aanvaarden; Hij kan zeker niet 
zo'n schuldig wezen liefhebben als ik.” Hoe meer iemand zijn schuld beseft, 
des te groter zou zijn twijfel zijn. Wanneer wij echter weten dat God nooit 
enige vijandschap tenopzichte van ons had, maar dat Hij ons liefhad met een 
eeuwigdurende liefde en dat Hij ons zo zeer lief heeft gehad dat Hij Zichzelf 
gaf voor ons, zodat wij verzoend kunnen worden met Hem, dan kunnen wij 
blijmoedig verklaren: “Als God met ons is, wie kan dan nog tegen ons zijn?” 

Vergeving	en	verlossing;	onze	schuld	wegnemen	
Vrij van zonden, of tenminste van de consequenties daarvan, is waar 
mensen sinds de val naar op zoek zijn. Helaas is het echter zo dat de grote 
meerderheid dit op de verkeerde manier heeft gezocht. Het was een leugen  
tegen het karakter van God, waarmee Satan de eerste zonde 
bewerkstelligde, en sindsdien is hij actief bezig geweest mensen ertoe 
proberen te brengen die leugen te geloven. Hiermee is hij zo succesvol 
geweest, dat de meerderheid van de mensheid God als streng en 
onsympathiek beschouwt; als een wezen dat de mens met een koel 
kritische blik gadeslaat en dat eerder geneigt is mensen te vernietigen dan 
te redden. Kortom, Satan is er grotendeels in geslaagd zichzelf in de plaats 
van God te plaatsen, in het verstand van de mens.  

Soms heeft dit idee om de toorn van God te sussen een gemakkelijkere 
vorm aangenomen, dat wil zeggen, gemakkelijker voor de aanbidders. In 
plaats van zichzelf op te offeren, hebben ze anderen opgeofferd. 
Mensenoffers zijn altijd in meer of mindere mate verbonden geweest met 
het heidendom. Mensen huiveren als ze lezen over de menselijke offers die 
werden gebracht door de oude inwoners van Mexico en Peru, en door de 
druïden; maar het belijdende (niet echte) christendom heeft ook zijn lijst aan 
verschikkingen. Zelfs het zogenaamde christelijke Engeland heeft honderden 
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brandoffers van mensen gebracht, met als doel de toorn van God over het 
land af te wenden. Waar er ook maar enige vorm van religieuze vervolging 
is, komt deze voort uit het verkeerde idee dat God een slachtoffer eist. Dit 
wordt aangetoond door de woorden van Christus tot Zijn discipelen: “De 
tijd komt dat ieder die u doodt, denkt God een dienst te bewijzen.” 
Johannes 16:2. Al dergelijke aanbidding is duivelaanbidding geweest en 
geen aanbidding van de ware God. 

Hier zal iemand zich herinneren dat er in Hebreeën 9:22 staat: “Zonder 
bloedvergieten is er geen vergeving;” en dit doet hem denken dat God 
tenslotte een offer eiste voordat Hij de mens zou vergeven. Het is heel 
moeilijk voor ons verstand om zich te ontdoen van het idee dat God als 
erfenis van het heidendom, via het pausdom, heeft ontvangen, dat God zo 
boos was op de mens omdat hij gezondigd had, dat Hij niet tevreden 
gesteld kon worden zonder het bloed te zien stromen, maar dat het geen 
verschil voor Hem wiens bloed het was, als er maar iemand gedood werd; 
en dat, aangezien het leven van Christus meer waard was dan de levens van 
alle mensen, Hij Hem aanvaardde als een plaatsvervanger voor hen. Dit is 
bijna een brutale manier om de zaak naar voren te brengen, maar het is de 
enige manier waarop de zaak echt kan worden gepresenteerd. De heidense 
opvatting betreffende God is wreed, even oneervol voor God als 
ontmoedigend voor de mens; en dit heidense idee mocht teveel teksten 
van de Bijbel kleuren. Het is triest om te bedenken hoezeer mannen die de 
Heere werkelijk liefhadden, Gods vijanden aanleiding hebben gegeven om 
te lasteren. 

“Afgezien van het bloedvergieten is er geen overdracht (vergeving) mogelijk.”  
Wat is overdracht van zonden of vergeving en verlossing? Het betekent 
eenvoudig: “wegzenden.” Wat moet overgedragen worden of weggestuurd? 
Onze zonden, want er is geschreven dat: “door het geloof in het bloed van 
Christus wordt de gerechtigheid van God verklaard voor de overdraging 
(vergeving) van de zonden die voorbij zijn, door de verdraagzaamheid van 
God.” Romeinen 3:25. We leren dus hier dat er, afgezien van het vergieten 
van bloed, geen sprake is van het overdragen of wegnemen van zonden. 
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Wiens bloed is het dat zonden wegneemt? Slechts alleen het bloed van 
Christus, “want er is onder de hemel geen andere Naam onder de mensen 
gegeven waardoor wij zalig moeten worden.” Handelingen 4:12. “En u weet 
dat Hij geopenbaard is om onze zonden weg te nemen; en zonde is er in Hem 
niet.” 1 Johannes 3:5. “In de wetenschap dat u niet met vergankelijke dingen, 
zilver of goud, vrijgekocht bent van uw zinloze levenswandel, die u door de 
vaderen overgeleverd is, maar met het kostbaar bloed van Christus, als van 
een smetteloos en onbevlekt Lam.” 1 Petrus 1:18-19. “Als wij in het licht 
wandelen, zoals Hij in het licht is, hebben wij gemeenschap met elkaar, en 
het bloed van Jezus Christus, Zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde.” 1 
Johannes 1:7. 

Maar hoe kan het dat het vergieten van bloed, zelfs het bloed van Christus, 
zonden kan wegnemen? Simpelweg omdat het bloed het leven is. “Want 
het leven van het vlees is in het bloed, en Ik heb dat Zelf voor u op het 
altaar gegeven om voor uw leven verzoening te doen, want het is het bloed 
dat door middel van het leven verzoening bewerkt.” Leviticus 17:11. Dus als 
we lezen dat er afgezien van het vergieten van bloed geen wegneming is, 
weten we dat dit betekent dat er geen zonden kunnen worden 
weggenomen behalve voor het leven van Christus. In Hem is geen zonde; 
daarom, wanneer Hij Zijn leven aan een ziel schenkt, wordt die ziel 
onmiddellijk van zonde gereinigd. 

Bedenk dat Christus God is. “Het Woord was God,” “en het Woord is vlees 
geworden en heeft onder ons gewoond.” “God was het namelijk Die in 
Christus de wereld met Zichzelf verzoende.” God gaf Zichzelf in Christus voor 
de mensen, want wij hebben gelezen over “de gemeente van God …, die Hij 
verkregen heeft door Zijn eigen bloed.” De Mensenzoon, in wie het leven van 
God was, kwam om te dienen, “en Zijn ziel te geven tot een losprijs voor 
velen.” Mattheüs 20:28. 

De zaak luidt daarom als volgt: allen hebben gezondigd. Zonde is vijandschap 
tegen God, omdat het een toestand is van vervreemding van het leven van 
God. Daarom is zonde de dood. Het enige waar de mens dus behoefte aan 
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had, was het leven en dit is het enige waarvoor Christus kwam om te geven. 
In Hem was leven waar de zonde geen invloed op kon uitoefenen en dat over 
de dood kon zegevieren. Zijn leven is het licht van de mensen. Eén enkel licht 
kan tienduizend andere lichten voortbrengen en toch niet minder worden. 
Ongeacht hoeveel zonlicht iemand ontvangt, er is net zoveel zonlicht voor 
alle anderen; en als er honderd keer zoveel mensen op de aarde zouden zijn 
als nu, zou er voor ieder persoonlijk niet minder zonlicht zijn als nu. Zo is het 
ook met de Zon der Gerechtigheid, Hij kan Zijn leven aan iedereen geven en 
toch evenveel overhouden.  

Christus kwam om het leven van God te verlenen aan de mensen, want juist 
dat ontbreekt hen. De levens van alle engelen in de hemel hadden niet aan 
de eisen van de aangelegenheid kunnen voldoen; niet omdat God zo 
onverbidddelijk was, maar omdat zij de mens geen enkel leven hadden 
kunnen geven. Zij hadden geen leven in zichzelf, maar alleen het leven dat 
Christus hun had gegeven. God was echter in Christus en in Hem Gods 
oneindige leven kon aan iedereen gegeven worden die het wilde ontvangen. 
Bedenk dat in het geven van Zijn Zoon, God Zichzelf gaf, en daarmee kan 
men begrijpen dat Hij geen offer eiste om Zijn verontwaardigde emoties te 
sussen, maar juist het tegenovergestelde, dat Gods oneindige liefde Hem 
ertoe bracht Zichzelf te offeren, om daarmee de menselijke vijandschap af 
te breken.  

“Maar waarom kon Hij niet zijn leven geven zonder te sterven?” Met 
andere woorden: Waarom kon Hij ons Zijn leven niet geven en tegelijkertijd 
het niet aan ons geven? Wij hebben leven nodig en Christus alleen kon 
leven geven; echter het geven van leven is sterven. Zijn dood verzoent ons 
met God, op voorwaarde dat wij ons dat door het geloof eigen maken. Wij 
zijn met God verzoend door de dood van Christus, omdat Hij door te 
sterven Zijn leven heeft opgegeven en het aan ons heeft gegeven. Omdat 
we door het geloof in de dood van Christus deel hebben gekregen aan het 
leven van God, hebben we vrede met Hem, omdat er in ons beiden één 
leven is. Dan zijn wij “gered door Zijn leven.” Christus stierf, maar Hij leeft 
nog steeds, en Zijn leven in ons houdt ons verenigd met God. Het meedelen 
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(verlenen) van Zijn leven aan ons bevrijdt ons van de zonde en het 
voortbestaan ervan in ons weerhoudt ons van de zonde. 

“In het Woord [in Christus] was het leven en het leven was het licht van de 
mensen.” Johannes 1:4. Jezus zegt: “Ik ben het licht van de wereld; wie Mij 
volgt, zal beslist niet in de duisternis wandelen, maar zal het licht van het 
leven hebben.” Johannes 8:12. Nu kunnen we begrijpen hoe het komt dat 
“als wij in het licht wandelen, zoals Hij in het licht is, hebben wij 
gemeenschap met elkaar, en het bloed van Jezus Christus, Zijn Zoon, reinigt 
ons van alle zonde.” 1 Johannes 1:7. Zijn licht is Zijn leven; wandelen in het 
licht is wandelen in Zijn leven; en als we zo wandelen, stroomt Zijn leven door 
ons heen, een levende stroom, die “reinigt van alle zonde.” idem. “God zij 
dank voor Zijn onuitsprekelijke gave!” Zijn leven is licht en zal alle duisternis 
op aarde verdrijven. In Zijn licht (leven) zullen wij licht zien. Alleen als wij 
moeilijke vragen in het licht van Zijn leven overdenken, kunnen wij ze 
begrijpen.  

“Wat zullen wij dan over deze dingen zeggen? Als God voor ons is, wie zal 
tegen ons zijn? Hoe zal Hij, Die zelfs Zijn eigen Zoon niet gespaard maar voor 
ons allen overgegeven heeft, ons ook met Hem niet alle dingen schenken? 
Romeinen 8:31-32. Laat de zwakke en angstige zondaar moed vatten en op 
de Heere vertrouwen. Wij hebben geen God Die een offer van de mens eist, 
maar Iemand die in Zijn liefde een offer heeft gebracht. Wij zijn God een 
leven verschuldigd dat volkomen in harmonie is met Zijn wet; maar omdat 
ons leven precies het tegenovergestelde daarvan is, heeft God in Christus Zijn 
eigen leven in de plaats gesteld van het onze en dus kunnen wij “geestelijke 
offers brengen, die God welgevallig zijn door Jezus Christus.” 1 Petrus 2:5. 
Daarom “laat Israël hopen op de Heere, want bij de Heere is 
goedertierenheid en bij Hem is de  verlossing overvloedig. Ja, Hij zal Israël 
verlossen van al zijn ongerechtigheden.” Psalm 130:7-8. 
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Verzoening	in	de	zin	van	genoegdoening;	voldoen	aan	
de	 eisen	 –	 uit	 The	 Present	 Truth	 UK,	 9	 november	
1893	

“En Hij is een verzoening [genoegdoening] voor onze zonden; en niet alleen 
voor de onze, maar ook voor de zonden van de hele wereld.” 1 Johannes 2:2. 
Als de mens zou toestaan dat de Bijbel zichzelf uitlegt, in plaats van te 
proberen de Bijbel uit te leggen vanuit menselijk begrip, zouden ons veel 
problemen bespaard zijn gebleven. Alle logische definities zijn afgeleidt uit 
het heidendom, want de theologische wetenschap is gestoeld op de 
heidense filosofie. Mensen hebben in het menselijke hart gekeken om God 
te vinden, in plaats van naar Zijn woord en Zijn werken te kijken. 
Dienovereenkomstig hebben zij God gezien als een Wezen wiens toorn 
tegen de mensen moet worden bevredigd door opofferingen; en de 
religieuze geschiedenis in de wereld is grotendeels een geschiedenis van 
menselijke pogingen om één of ander offer te bedenken dat de goddelijke 
gerechtigheid zou sussen en de goddelijk gunst zou verzoenen De mensen 
hebben zichzelf bijna tot de dood gestraft en anderen tot de dood toe 
vervolgd, omdat ze dachten dat God het van hen eiste als de prijs voor Zijn 
gunst. Dit is het menselijke idee wat genoegdoening is, maar het is niet dat 
van God. 

Als we in plaats van het lange woord 'genoegdoening' we 'opoffering' lezen, 
maakt de situatie een stuk eenvoudiger, omdat het kortere woord in de  
omgangstaal vaker gebruikt wordt. Laten we dan bedenken dat God Zelf in 
het offer of de genoegdoening heeft voorzien. Daarom lezen we ook: “want 
allen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God, en worden om 
niet gerechtvaardigd door Zijn genade, door de verlossing in Christus Jezus. 
Hem heeft God openlijk aangewezen als middel tot 
verzoening/genoegdoening [voldoen aan de eisen], door het geloof in Zijn 
bloed. Dit was om Zijn rechtvaardigheid te bewijzen vanwege het voorbijgaan 
aan de zonden die eertijds hadden plaatsgevonden onder de 
verdraagzaamheid van God.” Romeinen 3:23-25. 
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Merk op dat het God was die Christus heeft voorgesteld als de 
genoegdoening of als het offer. Omdat God in het offer voor de zonde 
voorziet, kan het dus zeker niet zo zijn dat Hij vijandschap koestert tegen de 
zondaars. “Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren 
Zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, 
maar eeuwig leven heeft.” Johannes 3:16. “God is liefde” 1 Johannes 4:16; 
maar “het denken van het vlees is vijandschap tegen God. Het onderwerpt 
zich namelijk niet aan de wet van God, want het kan dat ook niet.” 
Romeinen 8:7. De vijandschap die moet worden bezworen komt geheel van 
de kant van de mens. God, tegen wie gezondigd is, voorziet in de middelen 
tot verzoening om vrede te bewerkstelligen. Over Christus lezen wij: 

“Want het heeft de Vader behaagd dat in Hem heel de volheid wonen zou, en 
dat Hij door Hem alle dingen met Zichzelf verzoenen zou, door vrede te 
maken door het bloed van Zijn kruis, ja door Hem, zowel de dingen die op de 
aarde zijn als de dingen die in de hemelen zijn. En Hij heeft u, die voorheen 
vervreemd was en vijandig gezind, zoals bleek uit uw slechte daden, nu ook 
verzoend, in het lichaam van Zijn vlees, door de dood, om u heilig en 
smetteloos en onberispelijk voor Zich te plaatsen.” Kolossenzen 1:19-22. 

Bedenk nu “God was het namelijk Die in Christus de wereld met Zichzelf 
verzoende,” (2 Korinthe 5:19) en u zult zien dat God Zelf het offer voor ons 
heeft gebracht. Het is door de dood van Christus dat wij verzoend zijn, en 
God was in Christus de wereld aan het verzoenen. Het Woord dat vlees werd 
gemaakt en dat aan het kruis werd geofferd, was God.  

Het zou voor de mens onmogelijk zijn een offer te brengen dat verzoening 
zou brengen voor de zonde. “Waarmee zal ik de Heere tegemoet gaan en mij 
buigen voor de hoge God? Zal ik Hem tegemoet gaan met brandoffers, met 
eenjarige kalveren? Zou de Heere behagen scheppen in duizenden rammen, 
in tienduizenden oliebeken? Zou ik mijn eerstgeborene geven voor mijn 
overtreding, de vrucht van mijn moederschoot voor de zonde van mijn ziel? 
Hij heeft u, mens, bekendgemaakt wat goed is. En wat vraagt de Heere van u 
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anders dan recht te doen, goedertierenheid lief te hebben en ootmoedig te 
wandelen met uw God?” Micha 6:6-8. 

Zelfs een mensenoffer zou geen nut hebben, niet omdat God iets 
waardevollers verlangt, maar omdat het de zonde niet kan wegnemen. Het 
offer waarin God voorziet en waarin Hij alleen kan voorzien, is er één dat de 
zonde zal wegnemen, en zo de vijandschap die in het hart van de mens 
tegen God leeft, zal vernietigen. God geeft ons Zijn leven in Christus, en dat 
leven kan de zonde wegnemen, zoals is aangetoond door het feit dat het de 
dood heeft overwonnen. “Niemand is goed behalve Eén, namelijk God.” 
Markus 10:18. Daarom is de enige manier waarop de mens goed kan 
worden, door vervuld te worden met het leven van God, en dat leven geeft 
Hij ons vrijelijk in Christus. 

Waarom willen de mensen de Heere niet geloven en Hem nemen zoals Hij 
Zichzelf openbaart? De enige reden is, zoals eerder gezegd, dat zij in hun 
eigen hart raad zoeken en niet bij God. Zij komen niet dicht genoeg bij de 
Heere om Hem te leren kennen. Hij heeft de macht die nodig is, maar Zijn 
barmhartigheid en genade is gelijk aan Zijn macht. “God is liefde,” en hoe 
meer we daardoor leren van Zijn macht, des te duidelijker we zullen weten 
hoe krachtig Zijn liefde is. Wanneer we ervaren en blijven ervaren en zien dat 
de Heere goed is, zullen we ons oor doof houden voor alle insinuaties van 
Satan, ongeacht in welke gedaante ze ook komen. 
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De	 gerechtigheid	 van	 genade	 -	 Rom.	 3:23-26	 uit	
Present	Truth	UK		30	augustus	1894	

De laatste les [niet in dit boekje] liet ons zien dat, aangezien alle mensen 
door de wet schuldig worden verklaard, er voor geen enkel mens 
gerechtigheid in de wet kan zijn, en dat, als gevolg daarvan, als mensen 
alleen zouden worden gelaten met de wet, zou daar voor niemand hoop zijn. 
De wet is slechts de geschreven verklaring van de gerechtigheid van God en 
kan daarom geen gerechtigheid schenken; maar God is een levende God en 
Zijn gerechtigheid is een levende gerechtigheid; Zijn Geest heeft een 
allesdoordringende kracht en daarom kan Hij Zijn eigen gerechtigheid in en 
op allen leggen die geloven; want geloof is de ontvangst van God in het hart. 
Bij het ontvangen van deze gerechtigheid “is er geen onderscheid, want allen 
hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God, en worden om niet 
gerechtvaardigd door Zijn genade, door de verlossing in Christus Jezus. Hem 
heeft God openlijk aangewezen als middel tot verzoening [genoegdoening], 
door het geloof in Zijn bloed. Dit was om Zijn rechtvaardigheid te bewijzen 
vanwege het voorbijgaan aan de zonden die eertijds hadden plaatsgevonden 
onder de verdraagzaamheid van God. Hij deed dit om Zijn rechtvaardigheid 
te bewijzen nu in deze tijd, zodat Hijzelf rechtvaardig is en rechtvaardigt 
degene die uit het geloof in Jezus is.” Romeinen 3:23-26.  

De	tekst	in	vragen	stellen	

Hoe wordt Gods gerechtigheid geopenbaard los van de wet? 

“Door het geloof van Jezus Christus.” 

In wie manifesteert het zich? 

“Aan allen en op allen die geloven.” 

Welk onderscheid wordt er tussen mensen gemaakt? 

“Er is geen verschil.” 
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Waarom niet? 

“Allen hebben gezondigd.” 

Waaraan zijn de mensen tekortgeschoten als ze zondigen? 

“Allen hebben gezondigd en ontberen Gods heerlijkheid.” 

Wat ontvangen degenen die geloven, terwijl ze in deze toestand zijn? 

“Ze zijn gerechtvaardigd.” 

Hoe zijn ze gerechtvaardigd? 

“Vrijelijk.” 

Door welke karakter eigenschap? 

“Door Zijn genade.” 

Door welk proces? 

“Door de verlossing die in Christus Jezus is.” 

Hoe is dit tot stand gekomen? 

“Zoals God het heeft bepaald.” 

Waarvoor? 

“Om een verzoening [genoegdoening] te zijn.” 

Met welk middel? 

“Door geloof in Zijn bloed.” 

Wat verklaart Hij? 

“Om Zijn gerechtigheid te verklaren.” 
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Wiens gerechtigheid verklaart Hij? 

“Gods gerechtigheid; de gerechtigheid van Hem die voor Hem heeft bepaald 
wat er moest gaan gebeuren.” Zie Psalm 40:7-11. 

Wat is Gods gerechtigheid die in Christus wordt bepaald? 

“Voor de vergeving van zonden die in het verleden begaan zijn.” 

Waarvan is dit een manifestatie? 

“De verdraagzaamheid van God.” 

Waarom wordt Gods eigen gerechtigheid verkondigd voor de vergeving van 
zonden? 

“Zodat Hijzelf rechtvaardig is én rechtvaardigt degene die uit het geloof in 
Jezus is.” 

“Geen verschil.” -Waarin is geen verschil? Er is geen verschil in de manier 
waarop mensen de gerechtigheid ontvangen. En waarom wordt er geen 
vershil gemaakt in de manier waarop mensen worden gerechtvaardigd? 
Omdat “allen gezondigd hebben.” Toen Petrus de Joden vertelde over zijn 
ervaring bij zijn eerste prediking van het evangelie aan de heidenen, zei hij: 
“God, de Kenner van de harten, heeft getuigenis aan hen gegeven door hun 
de Heilige Geest te geven, evenals aan ons; en Hij heeft geen onderscheid 
gemaakt tussen ons en hen, en heeft hun hart door het geloof gereinigd.” 
Handelingen 15:8-9. “Uit het hart van de mensen,” niet van een bepaalde 
klasse of mensen, maar alle mensen, “komen voort kwade overwegingen,” 
enz. Markus 7:21. God kent de harten van alle mensen, dat ze allemaal even 
zondig zijn, en maakt daarom geen verschil in het evangelie bij verschillende 
mensen.  

“Eén bloed.” -Deze les is één van de belangrijkste die door de zendelingen 
geleerd moet worden, of ze nu in hun eigen omgeving of ver van huis 
werken. Omdat het evangelie gebaseerd is op het principe dat er geen 
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verschil bestaat tussen mensen, is het absoluut essentiëel dat de evangelist 
dit feit onderkent en dat altijd in gedachten houdt. God “maakte uit één 
bloed heel het menselijke geslacht om op heel de aardbodem te wonen.” 
Handelingen 17:26. Alle mensen zijn niet alleen van één bloed, maar zij zijn 
ook van één soort vlees. 1 Korinthe 15:39 [volgens King James Version]. Het 
grote punt waarvoor de brief aan de Romeinen geschreven is, zoals tot nu 
toe naar voren komt, om aan te tonen dat er, voor zover het zonde en 
verlossing betreft, absoluut geen verschil bestaat tussen mensen van welke 
ras dan ook en levensomstandigheden. Hetzelfde evangelie moet gepredikt 
worden aan alle Joden als ook aan de heidenen, aan de slaven en aan de 
vrijen, aan de prinsen en aan de boeren. 

“Tekortkomingen.” -Mensen stellen zich graag voor dat zogenaamde 
“tekortkomingen” niet zo erg zijn als echte zonden. Voor hen is het veel 
gemakkelijker om te bekennen dat ze “tekort zijn gekomen” dan dat ze  
gezondigd en goddeloos gehandeld hebben. God echter verlangt 
volmaaktheid, daarom moet het duidelijk zijn dat “tekortkomingen” zonden 
zijn. Het klingt misschien aangenamer om te zeggen dat een boekhouder een 
“tekort” heeft in zijn boekhouding, maar mensen weten dat de reden 
daarvoor is dat hij iets heeft genomen dat niet van hem is, of dat hij heeft 
gestolen. Sinds perfectie de norm is, maakt het voor de conclusie niet uit, als 
hij tekort heeft geschoten, hoeveel of hoe weinig iemand tekortschiet. De 
primaire betekenis van zonde is “het doel missen.” Bij een 
boogschietwedstrijd is de man die niet de kracht heeft om zijn pijl bij het doel 
te krijgen, ook al is zijn richtingsgevoel goed, net zo zeker een verliezer als 
diegene die naast het doel schiet.  

“Gods heerlijkheid.” -Vanuit de Bijbel hebben we geleerd dat de heerlijkheid 
van God Zijn gerechtigheid is. Laten we er acht op slaan dat de reden waarom 
allen de heerlijkheid van God ontberen is dat allen gezondigd hebben. Het 
feit is duidelijk dat als ze niet hadden gezondigd, ze er niet in zouden zijn 
tekortgeschoten. Het tekortschieten van de heerlijkheid zelf bestaat uit 
zonde. De mens werd in het begin “met heerlijkheid en eer gekroond” 
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(Hebreeën 2:7), omdat hij oprecht was. Bij de zondeval verloor hij de 
heerlijkheid en moet daarom de “heerlijkheid, eer en onsterfelijkheid” nu 
“zoeken” (Romeinen 2:7). Christus kon tegen de Vader zeggen: “Ik heb hun 
de heerlijkheid gegeven die U Mij gegeven hebt” (Johannes 17:22), omdat in 
Hem de gerechtigheid van God is, die Hij als een gratis geschenk aan ieder 
mens heeft gegeven. Het is een deel van de wijsheid om gerechtigheid te 
ontvangen; en “de verstandigen zullen blinken als de glans van het 
hemelgewelf” (Daniël 12:3). 

“Gerechtvaardigd worden.” -Met andere woorden, rechtvaardig gemaakt 
worden. Rechtvaardigen betekent rechtvaardig maken. God voorziet precies 
in dat wat de zondaar mist. Laat geen enkele lezer de eenvoudige betekenis 
hiervan vergeten. Sommige mensen hebben het idee dat er voor een christen 
een veel hogere voorwaarde is om te vervullen dan om gerechtvaardigd te 
worden. Dat wil zeggen dat er een hogere voorwaarde voor iemand bestaat 
dan om van binnen en van buiten bekleed te zijn met Gods gerechtigheid. 
Dat kan niet. 

“Vrijelijk.” -”Laat hij die wil, het water des levens nemen, voor niets” 
(Openbaring 22:17). Dat betekent, laat hem het als een geschenk aannemen. 
Daarom staat in Jesaja 55:1: “O, alle dorstigen, kom tot de wateren, en u die 
geen geld hebt, kom, koop en eet, ja, kom, koop zonder geld, zonder prijs, 
wijn en melk.” Het was de brief aan de Romeinen die de reformatie in 
Duitsland verwezenlijkte. De mensen hadden geleerd te geloven dat de 
manier om gerechtigheid te verkrijgen was door die te verwerven, hetzij door  
hard te werken, hetzij door geld te betalen. Het idee dat mensen het met 
geld kunnen kopen, is nu niet meer zo gebruikelijk als toen; maar er zijn heel 
veel mensen die geen katholiek zijn en denken dat er wat werk moet worden 
gedaan om dit te verkrijgen. 

Van gebed een werk maken. -De schrijver was eens in gesprek met een man 
betreffende gerechtigheid of dat een vrije gave is van God. De man beweerde 
daarbij dat we niets van de Heere konden krijgen zonder er iets voor te doen. 
Daarop werd hem gevraagd wat we dan doen moeten om vergeving van 
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zonden te krijgen, antwoordde hij dat we ervoor moeten bidden. Vanuit dit 
idee over gebed komt het ook dat de Roomse en Hindoestaanse toegewijde 
volgelingen zoveel gebeden per dag 'opzeggen', waarbij zij op sommige 
dagen een aantal extra doen om hun verzuim goed te maken. Echter een 
mens die gebeden 'opzegt', bidt in feite niet. Heidense gebeden, zoals 
bijvoorbeeld toen de Baäl profeten opsprongen en zichzelf sneden in het 
verhaal van 1 Koningen 28:26-28, is werk; maar het ware gebed is dat niet. 
Als bijvoorbeeld een man naar me toe komt en zegt dat hij honger heeft en 
daarna hij de vraag krijgt of hij iets van mij gekregen heeft en hij antwoordt 
dat hij wat te eten heeft gekregen, maar dat ik hem daarvoor heb laten 
werken en dan gevraagd wordt wat hij daarvoor moest doen en in antwoordt 
daarop zegt dat hij erom moest vragen, zou niemand geloven dat de man 
moest werken voor zijn eten. Het ware gebed is eenvoudig de dankbare 
aanvaarding van Gods vrije geschenk.  

Verlossing in Christus Jezus. -Wij zijn rechtvaardig gemaakt “door Zijn genade, 
door de verlossing in Christus Jezus.” Romeinen 3:24. Dat is door de kostbare 
aankoop dat in Christus Jezus is, of “de onnaspeurlijke rijkdom van Christus.” 
Efeze 3:8. Dit is de reden waarom het tot ons komt als een geschenk. Iemand 
zou kunnen zeggen dat het eeuwige leven in Gods koninkrijk te kostbaar is 
om voor niets te krijgen. Zo is het ook, en daarom moest het gekocht 
worden, maar omdat wij niets hadden dat het kon kopen, heeft Christus het 
voor ons gekocht en Hij geeft het ons vrijelijk, met Zijn eigen leven. Maar als 
wij het van Hem hadden moeten kopen, hadden wij het net zo goed gelijk 
kunnen kopen en Hem de taak kunnen besparen. “Als er gerechtigheid door 
de wet zou zijn, dan was Christus tevergeefs gestorven.” Galaten 2:21. “In de 
wetenschap dat u niet met vergankelijke dingen, zilver of goud, vrijgekocht 
bent van uw zinloze levenswandel, die u door de vaderen overgeleverd is, 
maar met het kostbaar bloed van Christus, als van een smetteloos en 
onbevlekt Lam.” 1 Petrus 1:18-19. Het bloed is het leven. Leviticus 17:14. 
Daarom is de verlossing dat van Jezus Christus is Zijn eigen leven.  
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Christus zet uiteen. -Christus is Degene Die God heeft bestemd om Zijn 
gerechtigheid uiteen te zetten. Nu de enige gerechtigheid dat ware 
gerechtigheid is, is de gerechtigheid van God en is Christus ook de enige Die 
door God is verordineerd om deze aan de mensen te verkondigen, het 
duidelijk is dat deze alleen door Hem kan worden verkregen. “Er is  onder de 
hemel geen andere Naam onder de mensen gegeven waardoor wij zalig 
moeten worden.” Handelingen 4:12. 

Een genoegdoening door verzoening. -Een genoegdoening is een offer. De 
verklaring is dan eenvoudig dat Christus is voorgesteld als een offer voor de 
vergeving van onze zonden. “Nu is Hij bij de voleinding van de eeuwen 
eenmaal geopenbaard om de zonde teniet te doen door het offer van 
Zichzelf.” Hebreeën 9:26. Natuurlijk is er in het idee van genoegdoening of 
offer dat er toorn moet worden bevredigd. Echter let vooral op dat wij het 
zijn die het offer nodig hebben en niet God, Hij voorziet in het offer. Het 
idee dat Gods toorn moet worden gunstig gestemd zodat wij vergeving 
kunnen ontvangen, vindt daarvoor geen bewijs of aanleiding in de Bijbel. 
Het is het toppunt van absurditeit om te zeggen dat God zo boos is op de 
mensen dat Hij hen niet zal vergeven, tenzij er in iets wordt voorzien om 
Zijn toorn te sussen en dat Hij daarom Zelf een geschenk aan Zichzelf 
aanbiedt, waardoor Hij wil verzoenen. “Hij heeft u, die voorheen vervreemd 
was en vijandig gezind, zoals bleek uit uw slechte daden, nu ook verzoend, in 
het lichaam van Zijn vlees, door de dood.” Kolossenzen 1:21-22.  

Heidense en christelijke genoegdoening. -Het christelijke beeld van 
genoegdoening is hierboven uiteengezet. De heidense voorstelling, wat te 
vaak ook christenen als hun voorstelling hebben, is dat men een offer moet 
brengen om de wraak en woede van hun goden te sussen. Elke heidense 
godsdienst uitoefening is eenvoudig gezegt een omkoping van hun goden om  
hen voor zichzelf gunstig te stemmen. Als zij vermoedde dat hun goden zeer 
boos waren op hen, zouden ze een groter offer brengen, waardoor in 
extreme gevallen mensenoffers gebracht werden. Ze dachten, net als de 
aanbidders van Siva in India vandaag de dag, dat hun god bevredigd werd 



 

30 

door het zien van bloed. De vervolging die werd uitgevoerd tijdens de 
middeleeuwen in de zogenaamde christelijke landen en in enkele gevallen 
zelfs vandaag de dag nog, is het resultaat van dit heidense idee van 
verzoening door middel van genoegdoening. Geestelijke leiders hadden het 
denkbeeld dat verlossing komt door werken en dat men door goedewerken 
voor zonden kan verzoenen of zoals het heette kan boete doen, en dus 
offeren zij degene die zij opstandig achten als een offer aan hun god, maar 
niet aan de ware God, omdat Hij niet blij is met zulke offers. 

Rechtvaardig verklaard. -Rechtvaardig verklaren is gerechtigheid spreken. 
God spreekt rechtvaardiging tot de mens en dan is hij rechtvaardig. De 
werkwijze is hetzelfde als bij de schepping in het begin. “Hij sprak en het was 
er” (Psalm 33:9). “Want wij zijn Zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus om 
goede werken te doen, die God van tevoren bereid heeft, opdat wij daarin 
zouden wandelen.” Efeze 2:10. 

Gods gerechtigheid in de verlossing. -Christus is gezonden om Gods 
gerechtigheid te verkondigen voor de vergeving van zonden, zodat Hij 
rechtvaardig zou kunnen zijn en tegelijkertijd de rechtvaardiger van hen die 
in Jezus gelooft. God rechtvaardigt zondaars, want zij zijn de enigen die 
rechtvaardiging nodig hebben. De rechtvaardigheid van het rechtvaardig 
verklaren van een zondaar ligt in het feit dat hij feitelijk rechtvaardig wordt 
gemaakt. Wat God ook verklaart wat het zal zijn, zo wordt het ook. Dan 
wordt hij rechtvaardig gemaakt door het leven van God dat hem in Christus is 
gegeven. De zonde is tegen God, en als Hij bereid is deze te vergeven, heeft 
Hij het recht om dat te doen. Geen ongelovige zou het recht van een mens 
ontkennen om een overtreding jegens hem door de vingers te zien. Maar 
God ziet de overtreding niet zomaar over het hoofd; Hij geeft zijn leven als 
een verbeurdverklaarde losprijs. Zo handhaaft Hij de majesteit van de wet en 
is rechtvaardig in het rechtvaardig verklaren van de mens die eertijds een 
zondaar was. De zonde wordt kwijtgescholden en verwijderd van de zondaar, 
omdat zonde en gerechtigheid niet samen kunnen bestaan, en God legt Zijn 
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eigen rechtvaardige leven in de gelovige. God is dus genadig in Zijn 
gerechtigheid en rechtvaardig in Zijn genade en barmhartigheid. 

“Er is een wijdsheid in Gods genade, 
zoals de uitgestrektheid van de zee; 

er schuilt een vriendelijkheid in Zijn gerechtigheid, 
dat is meer dan vrijheid.” 
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Waarom	moest	Jezus	sterven? 

Het antwoord op deze vraag bepaalt of iemand gerechtigheid door geloof 
begrijpt. Had God het kruis nodig om voor onze zonden te betalen? Had Zijn 
gerechtigheid dit nodig? 

Het idee van een genoegdoening of offer is begrijpelijkerwijs dat 
er toorn moet worden bevredigd. Maar weest u zich goed 
bewust dat wij het zijn die het offer nodig hebben en niet God. 
E.J. Waggoner, The Justice of Mercy, Present Truth UK, 30 
augustus 1894. 

Waggoner onthuld de macht van de kleine hoorn uit Daniël 8 dat die komt uit 
het heidendom en in het christendom is overgegaan, wanneer hij zegt: 

we hebben de kwestie van verzoening gelaten waar de Heilige 
Schrift het heeft gesteld; en hoewel zij veel te zeggen hebben 
over de noodzaak voor de mens om met God verzoend te 
worden, zinspelen ze nooit op zoiets als de noodzaak voor God 
om met de mens verzoend te worden. Door te benadrukken dat 
zoiets noodzakelijk is, breng je een ernstige beschuldiging in 
tegen Gods karakter. Dit idee is in de christelijke kerk gekomen 
via het pausdom, die het op haar beurt meebracht uit het 
heidendom, waarin het enige denkbeeld over God was, dat dat 
een Wezen was wiens toorn moet worden bevredigd door een 
offer. E.J. Waggoner, Present Truth UK, 21 september 1893. 

In dit boek zijn drie artikelen van E.J. Waggoner tussen 1893 en 1894 
gepresenteerd, die de bijbelse grondbeginselen van het christelijke geloof 
tonen, dat u een betrouwbaar inzicht geeft betreffende de gerechtigheid 
door het geloof. 

 


